
 

 
                    Liturgie  Kinderdienst 17 maart 2024, Gendringen 

 
 
 
 
 
Thema: 
 
 

                     WAT GOED DAT JIJ ER BENT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de dienst 
 
CD  met kinderliedjes 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen  
 
Gedicht. (projectlied) 
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
Ga maar zitten en geniet, 
proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, 
dit wil God ons geven. 
 
Bemoediging en groet 
 
     o.  Wij zijn hier in naam van God, die hemel en aarde  
           gemaakt heeft. 

a. Nooit laat hij ons los 
o. Vriendschap, vrede en de hartelijke groeten 

Van God voor jou, voor iedereen hier  
aanwezig en voor mensen overal op de wereld. 

a. Hier zijn wij God. Wij vertrouwen op U 
            AMEN 
  

 
 
 
 
 
 
 



Zingen: “komt laat ons vrolijk zingen” 1,2 en 3. 
 
Komt, laat ons vrolijk zingen 
Tot God die alles schiep; 
Die bloemen, vissen, vogels  
uit niet tot leven riep; 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit;  
zijn dauw als vreugde parels 
over de velden strooit. 
 
Die hevels schiep en dalen 
waar Hij de aard ’betrad 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem die ook mensen 
Tot vreugde geschapen heeft, 
En die ons onze schulden 
Om Jezus’ wil vergeeft. 
 
O God, die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade, 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind’ren leven 
en spelen in Uw hof 
en met de eng’len zingen 
Uw glorie en Uw lof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed van ontferming 
 
Zingen: ( met beamer) 
            ‘Je mag er zijn’ 
 
RONDOM HET WOORD 
       
Verhaal van : “De kleine prins”  
(door Koen en Lennart) 
 
 
 
 
  “wat goed dat jij er bent” 
 
Zingen: (met beamer) 
              “Je bent een parel in Gods hand” 
 
Bijbelverhaal: “de wonderbare spijziging” 
 
 
Zingen: Lied 383 : 1, 2, 3 en 4 
Zeven was voldoende 
 
1 Zeven was voldoende 

vijf en twee, 
zeven was voldoende 
voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee.  

     
 
2 Zeven is voldoende, 
 toen en nu, 
 zeven is voldoende 
 alle dagen 
 van ons leven, dank zij U. 

 



3 Zeven is voldoende, 
 brood en vis, 
 Jezus is voldoende 
 voor ons allen 
 als de kring gesloten is. 
 
4 Voed ons met uw leven, 
 vis en brood, 
 alle zeven dagen, 
 Gij verzadigt 
 allen met uw offerdood. 
. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
 
Collecte 
 
Doel: Kerk in actie, kinderboeken voor Rwanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zingen: Lied 286 : 1, 2 en 3 

 

2     Waar de mensen lijden onder onrecht 
 In een wereld die geen vrede vindt, 
 Heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
 er is licht dat alles overwint. 
 Refrein 
 
3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 
 Als een teken in een bange tijd, 
 Dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
 Dat de vrede sterker is dan strijd. 
 refrein 
 



GEZEGEND OP WEG 
 
Zegen 
 
De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen 
 
De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten en 
om je te beschermen voor gevaar 
 
De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. 
 
De Heer zij bij je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
 
De Heer zij om je heen als een beschermende muur  als anderen 
over je heen vallen. 
 
De Heer zij boven je om je te zegenen 
 
Zo zegent de almachtige God je, vandaag morgen en altijd 
 
AMEN. 
 
 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
Kinderen en leiding van de kinderdienst 
Organist: Hans Breure 
Koster/techniek: Ali Aalbers en Gerard Bongers. 


